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Myth or monster 2 -

the legend lives

U heeft ongetwijfeld de vele verhalen en theorieén
al gehoord die circuleren onder wetenschappers
en enthousiastelingen, al de beroemde foto’s
bestudeerd tot in de kleinste korrelige details

en misschien zelfs de film gezien.

De grote vraag is echter: gelooft
u in het Monster van Loch Ness?

De legende van het Monster van

Loch Ness blijft één van ‘s werelds
grootste onopgeloste mysteries. Het is
de passie van de plaatselijke bevolking
en spreekt tot de verbeelding van

de duizenden mensen die elk jaar
meevaren met de Jacobite schepen,
"hopend dat elke rimpel op het
oppervlak van het Loch een teken

is dat Nessie zich zal laten zien."

Verslagen van waarnemingen

gaan terug tot het bezoek van St.
Columba aan deze kusten in de 6de
eeuw, en sindsdien zijn er veel meer
geweest. En sinds de inluiding van
het communicatietijdperk in de 20ste
eeuw is het aantal waarnemingen
nog dramatisch toegenomen.

In 1933 meldde Aldie Mackay, uitbaatster
van het Drumnadrochit Hotel, dat ze
“een enorm wezen met het lichaam

van een walvis had zien rollen in het
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water”. Het verhaal sprak onmiddellijk
tot de verbeelding van het publiek, en
binnen het jaar waren er niet minder
dan 50 waarnemingen van het monster.
De Daily Mail zette een zoektocht

op touw om het beest te vinden en
huurde “Duke” Wetherell in, een jager
op groot wild, om Nessie te vinden.
Wetherell faalde, en was één van de
samenzweerders achter de beroemde
“doktersfoto” die uiteindelijk van een
20 cm groot model bleek te zijn.

Hoewel er talloze nepverhalen de ronde
doen zijn er door de jaren heen vele
betrouwbare waarnemingen geweest,
voldoende voor de wetenschappelijke
gemeenschap om aan de zoektocht
deel te nemen met onderzeeérs, sonar
en verschillende soorten vaartuigen.

Houd uw verrekijkers dus bij de
hand, camerad’s in de aanslag

en luister aandachtig naar onze
boordsonar. Want wij zijn er zeker
van dat ze daar ergens is!
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